
We wensen u allen heel veel gezegen toe. 
  
Elke dag brengt ons nieuwe zegeningen en uitdagingen om voor de Heer te werken. Dit zijn zo de 
dingen die ons bezig gehouden hebben de afgelopen tijd. We hebben veel gasten welkom mogen 
heten in ons huis; eenzamen, pasbekeerden, werkers in Gods koninkrijk, familieleden.  
  
Onze gemeente heeft twee tweedehands winkels, een in Letterkenny en een in Ballyboffey. Lineke 
verzorgt de boekafdeling in Letterkenny. Er is een grote selectie algemene boeken en ook christelijke 
boeken. Ze controleert elk boek of het geschikt is voor verkoop in onze winkel. Het trekt veel klanten 
en donateurs aan. Via de winkels ontstaan regelmatig nieuwe contacten en komen mensen naar 
diensten toe. 
  
Een gemeentelid met een boerderij heeft een leuke hut op haar land laten bouwen, waar nu om de 
week op zaterdagavond samenkomsten zijn. Het is een goed middel om buitenstaanders te 
bereiken.  
  
Zo'n 56 km van Letterkenny is vanuit onze gemeente een nieuw pionierswerk ontstaan. Een  aantal 
gelovigen kwamen al enige tijd samen voor wekelijks gebed en zijn nu begonnen met 
zondagdiensten. De lege plekken in Letterkenny zijn alweer opgevuld door nieuwkomers.  
  
We hebben regelmatig contact met een streekgemeente in Ardara. Onlangs nam men het initiatief 
om met een bus Oekrainiers voor de diensten op te halen. De gemeente is daardoor meer dan 
verdubbeld. Het is een interessante mix van culturen, alles gebeurt in twee talen. De Oekrainiers 
zingen ook iedere zondagdienst een paar liederen in hun eigen taal, meestal in mineur, wat 
fantastisch klinkt. Het vraagt wel wijsheid om alles soepel te laten verlopen. 
  
Onze bijdrage is om op de verschillende plaatsen te spreken en mensen te bemoedigen. 
  
Ook onze kinderen zijn actief in het werk. Jaap en zijn vrouw Aziza hebben 26 jaar de gemeente in 
Letterkenny ondersteund. Onlangs werden ze aangesteld als Europees leiders van het 
zendingsgenootschap ANM. Ze reizen nu regelmatig door Europa. 
Onze dochter Evelien en haar man Ismael leiden een poniersgemeente in Ennis. Het werk groeit 
gestaag. Het meest opvallende vinden we dat mensen binnenkomen, die van de gemeente gehoord 
hebben en ook christen willen worden. 
  
We stellen uw voorbede zeer op prijs! We hebben de Heer in alles nodig. Hij is getrouw! 
  
Met hartelijke groeten 
  
Paul & Lineke de Cock 
3 Hazelwood drive, Letterkenny 
Co Donegal, Ierland 
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