Beste Sunshine Corner vrienden,

Dik en ik zijn net weer terug uit de Filipijnen , tezamen met onze oudste dochter Denise en haar man
Jeff. Het was een geweldige fijne tijd en we hebben erg genoten met de SC kinderen en de leiding! Dit
was onze laatste reis naar SC want de reis is te vermoeiend, maar hier in Nederland blijven we actief
bezig hoor. We hebben weer veel inkopen kunnen doen. Toen we op Mactan ( vliegveld) aankwamen
stonden Lenie, Ghenee ( de directrice) Jun (huisvader) te wachten terwijl Janny (huisvader) met de
bus op het parkeerterrein stond. Het was een hartelijk weerzien! En toen we in SC kwamen stonden
de kinderen en leiding al te wachten om ons te verwelkomen en toe te zingen. Toen zagen we ook de
4 nieuwe meisjes die ware de dag ervoor aangekomen.

Op zaterdag gingen we met alle SC bewoners een dag naar het strand, dat is altijd een hele
bedoening, de 1° auto gaat erheen om plaats te bespreken, dan de SC bus en later een auto waar al
het eten enz. inzit. Dat was echt genieten! Er werden spelletjes gedaan en veel kinderen gingen
telkens het water in. Het was deze dag erg warm. Er word altijd een grote hut gehuurd want in de zon
zitten kan niet. Ze moeten altijd erg lachen als ze horen dat wij, Nederlanders in de zon gaan zitten
om bruin te worden, terwijl het daar belangrijk is om zo min mogelijk gekleurd te zijn. Er waren er
ook weer een aantal verbrand, terwijl er toch veel ingesmeerd werd met zonnebrand. Natuurlijk
ontbrak het lekkere eten niet! De kinderen, speciaal de nieuwe, eten erg veel!
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We zijn ook weer met de SC kinderen naar school gegaan om ze weg te brengen, dat vinden ze altijd
heel fijn want dat geeft aanzien! Ze willen dan hand in hand lopen. Soms loop je met een vreemd
kind hand in hand, dat vinden ze leuk!




We hebben ook het nieuwe brandveiligheidssysteem zien werken, er werd een demonstratie
gehouden door brandweermannen. Dit moet zodat iedereen weet, wat ze moeten doen als er iets
mis zou gaan. Dit systeem was vlak voordat we kwamen geinstalleerd, een week voordat wij
aankwamen is er een school dichtbij SC bijna uitgebrand, er was geen beveiliging. We zijn dankbaar
dat het nu in SC werkzaam is, al hopen we dat het nooit nodig zal zijn!

In de vergadering werden er een paar dingen besproken die nu nodig zijn, 0.a. een vernieuwde
waterzuivering en er moet van de regering een kleine EHBO kamer komen. Pinky, de dochter van
Lenie, die ook in SC woont is afgestudeerd voor dokter, dus dat helpt al heel veel.

We zijn dankbaar dat God al in zoveel dingen voorzien heeft door sponsors die het mogelijk maken.

Op de afscheidsavond kwamen er een heel aantal voormalige SC kinderen. Ghenee had er veel
uitgenodigd die ze kon bereiken. Sommige van bijna 20 jaar geleden. Het was zo bijzonder om ze
terug te zien en ze vertelden dat ze zonder SC nooit zo goed terecht waren gekomen. Dat was zo fijn
om te horen! We zijn God zo dankbaar voor alles wat daar gebeurd en nog gaat gebeuren.

We zijn u als sponsors ook erg dankbaar!

Hartelijke groet, Dik en Paula van der Sluijs.



